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TER INLEIDING

Mij is gevraagd, — om een beetje in de stijl te blijven — een kort preludium te verzorgen, waarna de
eigenlijke feestcantate gaat beginnen. Dat wil ik als pastoor van de St. Josephparochie heel graag
doen, want bijzonder bij het eeuwfeest Van "Deo Sacrum” als mannenzangkoor van onze parochie is
een eresaluut voor allen, die in de loop van deze 100 jaar lid zijn geweest of nog lid zijn van "Deo
Sacrum" meer dan ooit op zijn plaats.

De parochie prijst zich gelukkig met zo’n parochiezangkoor, dat niet alleen mag terugzien op een
100—jarig bestaan, maar ook geschiedenis heeft gemaakt. Uiteraard heeft de parochie het meest
kunnen genieten van de hoge muzikale prestaties, die veelal belangrijke eisen stelden aan de
zangers. Maar liefde voor de Kerk en voor de zang brachten de zangers tot een volledige toegewijde
inzet en zodoende hebben zij de liturgische vieringen grote luister bijgezet. Daarom verdienen zij
onze oprechte dank uit naam van geheel de parochie.

Hier en daar is een zekere onrust ontstaan in verband met de vernieuwingen, die plaats vinden

in de Kerk. lk zou U daarom graag willen herinneren aan de woorden van de voorzitter van de

St. Gregoriusvereniging op de landdag te Utrecht (26 juni 1966): "Voor de "nieuwe liturgie" is

het van het grootste belang, dat de kerkkoren zich handhaven, dat ze blijven bestaan, omdat in

die nieuwe liturgie, meer dan in de oude, plaats zal zijn, beslist niet alleen voor cantilatie — en
liedjeskerkmuziek, maar ook voor koormuziek, voor goede — nieuwe en goede — oude koormuziek,
en dit in verschillende stijlen en vormgevingen."

Wij blijven daarom rekenen op onze zangers die samen in de geest van de Kerk een geheel toegewijd
zangkoor vormen, waar we altijd trots op kunnen blijven.

U gaat nu aan een nieuwe eeuw beginnen. Vergeet niet, dat Uw naam verplichtingen meebrengt.

K.J. Notenboom, o.f.m.
Delft, 25 oktober 1966.
Pastoor.
Delft, 25 oktober 1966.

Ten tijde van bet eeuwfeest van "Deo Sacrum" was het bestuur en de herdenkingscommissie als
volgt samengesteld:

K.J. Notenboom, o.f.m., president
J.Th.A. v. Leeuwen, vice—president
Adr.G. Venderbos, directeur

J.A. Romijn, secretaris

P.A. Buitendijk, penningmeester
B.P.F. v.d. Steuyt, bibliothecaris
M.C.F. v.d. Valk, commissielid

H.J. Meijer, commissielid.



DAGINDELING. (met bijzonderheden)

Tijd
08.45

10.30

12.00

13.00

17.30

HOOGMIIS.

Koorzang:

Vaste gezangen uit de Missa 3-Vocum Aequalium van William Byrd (1543-1625).
Wisselende gezangen van de XXllle Zondag na Pinksteren.

Credo Ill volkszang.

Orgelspel:

Directeur—Organist: Adr.G. Venderbos.

V66r de Hoogmis "Apparition de I'Eglise éternelle" van Olivier Messiaen (1908).

Onder de uitreiking van de H. Communie "Choral Dorien" van Jehan Alain (1911-1940).
Na de Hoogmis "Bourree" uit het concert in Bes van Georg Friedrich Handel (1685-1759).

De H. Communie zal aan de zangers na de Hoogmis Worden uitgereikt.

In verband met de radiouitzending van deze Hoogmis worden de zangers verzocht uiterlijk
8.30 uur op het koor aanwezig te zijn.

GEZAMENLIJK ONTBUT in Restaurant Koot.

HULDIGING van onze jubilarissen de Heren
J.A. Romijn en A.J. van Schie in de Pastorie aan de Burgwal.

RECEPTIE van het Bestuur voor belangstellenden in de Pastorie.
In verband met de beschikbare ruimte worden de leden verzocht na de huldiging van de
jubilarissen de . Pastorie te verlaten.

AVONDFEESTELIJKHEDEN voor de leden met hun dames en verdere genodigden, in

Restaurant Koot.

Begonnen wordt met een "borreluurtje”, gevolgd door een diner.

a. Tijdens de borrel is er gelegenheid iets te presteren op muzikaal of ander artistiek
gebied.

b. De speeches worden voor het diner bewaard.
Geinteresseerden voor het onder a of b genoemde worden wel verzocht voorafin
overleg te treden met de Heer B. v.d. Steuyt resp. met de Heer J.A.D. Lindeman.
Laatst genoemde zal als onze tafel-praeses optreden.

c. Onder het diner is er tevens gelegenheid tot een dansje.

d. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door een drietal musici onder leiding van
de Heer Wesseling.



CANTICUM NOVUM.

Aan "Deo Sacrum" bij het eeuwfeest van het Mannenkoor, november 1966, van

Wij zingen de Heer het modern, nieuwe lied,
maar ook d’oude kunstzang vergeten wij niet.
Wij zijn steun en stut in de heilige Kerk

en doen er blij zingend ons wekelijks werk.
De Zondag in altijd een zangers festijn;

do koorzolder wordt een artiestendomein.
Wij zijn Deo Sacrum, aan God toegewijd,
maar doen ook wel iets voor ons eigen jolijt!

Wij zingen Perosi voor bruigom en bruid,

met 't Ave van Cuypers tot roerend besluit.

En vlak voor de plechtige langzame gang

van kerk naar het graf klinkt onz’ droev' afscheidszang.
Voor ‘t plebs vulgus is 't simpel gregoriaans,

voor 't betere volk moet het zijn Perosiaans.

Cecilia wordt op haar feest zwaar vereerd;

de koorreis staat altijd het hoogst genoteerd!

Wij kreunen het Advents— en Vastengezang,

maar kwelen geestdriftig in vurige drang,

met Kerstmis en Pasen, op ‘t hoog Pinksterfeest

en roemen de Heer en ons zelf om het meest.

Wij zingen al tweehonderdvijftig jaar lang

en honderd jaar klinkt ons stoer mannengezang.

Wij loven Gods Naam en wij juichen erna :
"Lang leev' DEO SACRUM, hoera!!l"

J.A.D. Lindeman,
Erelid.



ZANGERSJUBILEUM

De Heer J.A. Romijn, 60 jaar lid.

Indien iemand 25 of 50 jaren in het bedrijfsleven bij één werkgever werkzaam is geweest, wordt deze
persoon al na gelang zijn functie bejubeld en prijzenswaardige speeches worden op hem afgevuurd.
Wanneer iemand 60 jaren achtereen, volkomen op vrijwillige basis, zich in dienst stelt van God en de
Kerk, is dit een unieke gebeurtenis in deze tijd. Immers liefde voor de kerkzang, verantwoordelijkheid
en plichtsbesef zijn drie eigenschappen, die een kerkzanger als de heer Romijn bezit.

In de 60 jaren, die nu achter hem liggen heeft hij depressie's in ons koor meegemaakt, maar ondanks
de donkere bladzijden, die "Deo Sacrum" heeft gekend is hij de rots in de branding geweest.

Hij is het geweest, die de geest levendig wist te houden. Zijn opgeruimdheid, zijn aanpassings-
vermogen en zijn onvergelijkelijke ijver voor "Deo Sacrum" zijn het mede geweest, die ons koor op
zulk een hoog peil hebben gebracht.

Wij mogen gerust zeggen, dat zangers zoals de Heer Romijn er in deze moderne tijd hélaas niet meer
zijn. Wat mag "Deo Sacrum" zich gelukkig prijzen, dat het zo'n zanger in zijn midden heeft. Vooral de
jongeren onder ons mogen gerust jaloers zijn op de uitzonderlijke eigenschappen, die onze sekretaris
bezit.

"Deo Sacrum" heeft twee wensen op deze gedenkwaardige dag en wel:

"dat U — “Vader van Deo Sacrum” — nog tal van jaren in ons midden mag verblijven,"

"dat vele zangers Uw voorbeeld mogen volgen.”

De Heer A.J. van Schie, ‘25 jaar lid.

Bij het eeuwfeest van "Deo Sacrum" als mannenkoor is het verheugend, dat ons lid de Heer A.J. van
Schie hiervan 25 jaar deel uitmaakt.

Wij weten maar al te goed, dat U 25 jaar terug reeds een zeer druk leven had.

Ondanks deze bezwaren was het van U juist, naast maatschappelijk werk ook op geestelijk terrein
God te dienen. Een voorbeeld, dat navolging verdient.

Op sociaal en ekonomisch gebied hebt gij veel werk voor Delft en er buiten verricht. Dat U, ondanks
dit alles, toch "Deo Sacrum" een warm hart toedraagt is voor ons temeer een reden U bijzonder op
deze dag te huldigen met Uw zilveren zangersjubileum.

Dikwijls hebben wij met aandacht geluisterd naar Uw bezielende redevoeringen, waarin U altijd
aandrong op eenheid en solidariteit in "Deo Sacrum".

Wij zijn U daarvoor zeer erkentelijk, en dankbaar zullen wij tevens zijn, indien U als raadsman en
zanger nog tal van jaren de gelederen van ons zangkoor blijft steunen.




" SPIEGHEL HISTORIAEL "
1966. DEO SACRUM 100 jaar Mannenkoor!

Dit is het feit, dat we in deze dagen feestelijk gedenken. Deo Sacrum is dus een eeuw oud?
Geenszins, want in de oude "chronyken" lezen we, dat het koorin 1723 werd opgericht,
waarschijnlijk reeds onder de naam "Deo Sacrum", (aan God gewijd) en wel als koor van de oude
zolderkerk aan de Oude Langendijk, waar nu de St. Jozefkerk ligt, toenmaals bekend als "de
Roomsche Kerk achter of bezijden het Marktveldt".

In 1733 wordt deze kleine zolderkerk vervangen door een grotere, echte kerk, met de ingang aan de
Molenpoort, terwijl in 1796 een tweede Roomse kerk gevestigd werd aan de Brabantse Turfmarkt,
waar nu een garage is. Deze tweede kerk is in 1836 verplaatst naar de Voorstraat, hoek Baljuwsteeg
en in 1886 vervangen door de St. Hippolytuskerk aan de overzijde.

Ondanks de Kerk aan de Brabantse Turfmarkt bleek het gebouw aan de Molenpoort te klein voor het
groeiend aantal gelovigen en kwam daar een nieuwe Kerk tot stand in 1837 door algehele
verbouwing. De oude benaming "bezijden of achter het Marktveldt" begon langzamerhand te
verdwijnen en luidde nu meer en meer: St. Jozefkerk.

Het was onder pastoor W. Strik (1869—1886), dat de huidige St. Jozefkerk werd gebouwd met de
ingang aan de Burgwal. Zij kwam in 1880 gereed. Architect was E.J. Margrij, leerling van Dr. P.J.H.
Cuijpers. Voor zover we kunnen nagaan was Deo Sacrum een gemengd koor van dames en heren, die
hun plechtige uitvoeringen lieten begeleiden door een orkest.

Dit duurde tot 1866, toen pastoor A.N. van Meurs aan het koor mededeelde, dat op last van de
bisschop van Haarlem voortaan verboden was, dames en instrumentalisten op het koor toe te laten,
zodat het "Musijckkoor" nu mannenkoor was geworden.

Hoe de muzikale crisis, die ongetwijfeld door deze beslissing ontstond, is opgelost staat nergens
beschreven. Het koor bestond toen uit 27 heren zangers en instrumentalisten, 8 dames en 8
honoraire leden. President was de heer J.P. Kok; het koor stond sinds 1847 onder leiding van Th.
Duffels en bereikte een hoog peil. Het heeft heel wat gepresteerd, wat blijkt uit enkele bewaard
gebleven krantenverslagen:

Woensdag 2 Augustus 1843 de 2e Mis van Haydn, bassolist de heer van Hove uit den Haag;
Woensdag 15 October 1843 de Requiemmis van Cherubini;
13 November 1845 St. Ceciliafeest, de Mis in C van L. v. Beethoven, waarvan de Delftsche Courant
vermeldde:
"niettegenstaande het personeel meest uit liefhebbers bestond, was de uitvoering zeer
gelukkig en was iedereen opgetogen over het schoone, dat overal in die beroemde Mis van de
onsterfelijke componist doorstraalt. Voortdurend worden daar ‘s wekelijks onder leiding van
den steeds ijvervollen directeur Missen van Haydn, Mozart, Bihler, Diabelli, e.a. vitgevoerd"

12 Februari 1847 schrijft de Delftsche Courant:
"Tot ondersteuning der arbeidzame klasse in de strenge en langdurige winter zullen de leden
van het muziekgezelschap der St. Jozefkerk een grootvocaal en instrumentaal concert geven ten
behoeve van het ‘Fonds tot ondersteuning van de nijvere arbeidsman’, waaraan geen moeite zal
ontzien worden, om hetzelve zoo luisterrijk mogelijk te doen zijn. De heerlijke hymne van
Beethoven noemt men onder de uit te voeren stukken".
Die uitvoering had plaats op Woensdag 24 februari 1847 met werken van Beethoven, Cherubini
en het Te Deum van Romberg.
Het koor telde 50 leden, het orkest bestond uit 40 man, met assistentie van muziekleden uit Den
Haag. De opkomst van bet publiek viel tegen. "

Deo Sacrum werd dus in 1866 mannenkoor. Een 16-tal ontslagen heren mochten contribuerend lid
blijven a 5 gld. ‘s jaars, met recht van toegang tot het koor te allen tijde, evenals 6 heren, die 10 gld.
contributie betaalden. Voorts waren er nog 3 heren, die a raison van 5 gld. alleen toegang hadden in
de stille diensten.



De propaganda om de gevallen leemten in het koor weer op te vullen had tot resultaat, dat 31 éleves

werden aangenomen, waarvan slechts enkelen het tot lid wisten te brengen.

Sinds 1850 was de muzikale leiding in handen van de heer J.J. Ashmann als directeur-organist, die

met het koor al spoedig een hoog peil wist te bereiken. Dit moge blijken uit het verslag in de

Delftsche Courant:
"13 Juli 1853 vierde pastoor Petrus Wenneker zijn gouden ordefeest in de R.C. Oude St. Jozefkerk.
Kerk en orgel waren met bloemen versierd en het zo gunstig bekende zang- en muzijckkoor "Deo
Sacrum", in die Kerk gevestigd, voerde onder leiding Van de heer Th. Duffels (oud-directeur) met als
organist de Heer J.J. Ashmann, de schoone Mis in C van Beethoven en Rombergs Te Deum met veel
kracht en juistheid uit. Assistentie werd verleend door het koor van de St. Hippolytuskerk en
naburige zangkoren."

Dezelfde courant schreef op 11 Mei 1554:
"Ter gelegenheid van de plechtige uitvaart van den weleerw. pastoor P.J. Wenneker in de St.
Jozefkerk werd door het Muziekkoor "Deo Sacrum", geassisteerd door verschillende dilettanten van
elders en enige artiesten uit Delft en de vorstelijke residentie de schoone Requiem van Cherubini
geéxecuteerd. De zoo gelukkige en brillante uitvoering heeft voorzeker op allen, daar tegenwoordig
zijnde, een gunstige indruk achtergelaten, alsmede de coup tam-tam, expresselijk door den
vermaarden componist in het Dies Irae gearrangeerd en welks effect langs de wanden der kerk
weerklonk."

In 1873 berichtte de Delftsche Courant:
"Het 150-jarig bestaan van het zangkoor "Deo Sacrum” der St. Jozefkerk zal a.s. Zondag 24 Aug. in

de R.C. Oude Kerk plegtig worden gevierd en zullen bij deze gelegenheid de beroemde Mis in C van
L. van Beethoven en het Te Deum Laudamus van onzen gevierden landgenoot J.H. Verhulst worden
uitgevoerd."

De Delftsche Courant van 30 April 1876 :
"Op Zaterdagavond 29 April 1876 is er door de "Vereenigde R.C. Zangkoren" een concert gegeven
voor een buitengewoon talrijk publiek in de "Schouwburgzaal", ten bate der watersnood-
uitvoeringen, dus het "weldadig" doel geldende.
Er werd een tot hiertoe onbekende compositie van den heer Ashmann uitgevoerd. Dit stuk vormde
de inleiding en is erg in den smaak gevallen, n.l. het "Lentelied". Verder uitgevoerd werden 2
composities van Verhulst, eenige kleine stukjes van De Vliegh en Jirgen en "eindelijk" het bekende
"Hollands Glorie" van onzen Richard Hol, onder leiding van de heren Buys en Ashmann."
Men schrijft, dat elk stuk zeer genuanceerd en met zuiverheid van intonatie en vooral door flinke
attaques gekenmerkt werden. Alleen vond men, dat soms de overgangen in sneller tempo wel iets
in gelijkheid en duidelijkheid te wensen overlieten. Men wijt dit aan wellicht te weinig op elkaar
ingespeeld zijn der diverse zangvereenigingen.

Tenslotte meldde de Delftsche Courant van 7 Juni 1876 nog, dat dit vocaal concert door de
zangkoren "Deo Sacrum en"St.Caecilia" ten bate van de watersnoodlijders 900 gulden heeft

opgebracht.
—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—

De heer Th. Duffels bleef directeur tot 1850.

Onder zijn "bewind" worden in 1847 de beide koren "Musijck-choor” en ”Gregoriaansch Choor"
tezamen gevoegd.

Van 1850 tot 1895 had de heer J.J. Ashmann als directeur de leiding. Hij word opgevolgd door de
heer A.J. Brico, die de dirigeerstok in 1907 overgaf aan de heer A.F. Funekotter. In 1922 trad deze als
directeur af en kreeg de heer B.P.F. v.d. Steuyt de leiding in handen. Het hoogtepunt van diens
muzikale prestaties lag zeker wel in de goed geslaagde Radio-uitzending op 3 augustus 1930 van de
mis van Goller met de hoogst verdienstelijke baryton-soli van M.H. v.d. Valk Sr.

Het was in 1934 dat de huidige directeur-organist de heer Adr.G. Venderbos de taak van de heer
v.d. Steuyt overnam, zij het met enige maanden onderbreking van zijn directeurschap in 1954, toen
door de onbekwaamheid van een niet-vakkundig dirigent het koor ziender- en horenderwijs achteruit
ging. Gelukkig was dit intermezzo maar zeer kort.



Voor belangstellenden worden hierna de presidenten en vice-presidenten van het koor in de
afgelopen eeuw vermeld, omdat hun leiding van zeer groot gewicht was voor het wel en wee van de
zangersschaar. Hierbij moet worden vermeld, dat eerst in 1907 de pastoor van de parochie
ambtshalve president van het koor werd; voordien was het presidentsschap in handen van een leek.

J.P. Kok 1866-1880 G.A.M. Koevoets 1917-1922
P.H.M. Drabbe 1880-1887 G.J.M. van Hoek 1922-1930
G.J. Murk 1887-1904 J.G. Bertels 1930-1946
J.W.v.d.Polder 1904-1908 Jos v. Bommel 1946-1953
A. Reichert 1908-1912 J.A. Romijn 1953-1958
M.W. Moeskops 1912-1914 E. Lutz 1958-1965
J.B. Lubbers 1914-1917 J. v. Leeuwen 1965-heden

Niet onvermeld mag blijven de grote "crisis" van het koor, die het in 1931 doormaakte. Als een
donderslag bij heldere hemel werd op 10 september 1931 door de toenmalige pastoor het gehele
koor ontslagen, omrede deze een schola-cantorum wenste, die uitsluitend gregoriaans zou zingen.
De actie van het bestuur en de algemene deining in de parochie, alsook een audiéntie door bestuur
bij Z.H.E. de bissohop van Haarlem, mgr. Aengenent, hadden tot resultaat, dat alle onvoorwaardelijk
weer terugkwamen, wat op 10 november 1931 geschiedde.

Vermeldenswaard is ook de gedenkwaardige dag van 11 september 1958, toen de plechtige en
feestelijke opening van de "Zaal van Deo Sacrum" plaats vond, waarbij - "als hoogste uitzondering!!!"
- het hele koor aanwezig was.

Een zaal, tevens repetitielokaal, zoals weinig koren in het land de hunne kunnen noemen en waar

de sfeer zeer veel bijdraagt tot de onderlinge vriendschap en saamhorigheid.

Nog altijd is Deo Sacrum tot grote dingen in staat. Dit bewees de brillante uitvoering van de

"Missa in Die Festo" van Alphons Diepenbrock op 9 september 1963, ter gelegenheid van het gouden
kloosterjubileum van de zeer eerw. president, pastoor E. v.d. Helm, in samenwerking met St. Caecilia
van de St. Hippolytuskerk en andere zangers, onder leiding van Nico Verhoef en met onovertroffen
orgelspel van de heer Adr.G. Venderbos. Deze uitvoering was van zodanig groot gehalte, dat zij enige
malen herhaald moest worden, o.a. in de St. Hippolytuskerk en de St. Nicolaas— en Gezellenkerk te
Delft en in Den Haag, Ouderkerk en Pijnacker.

Het is niet overdreven te beweren, dat Deo Sacrum, gezien en gehoord de prestaties in zijn langdurig
bestaan, een naam, - een zeer goede naam! — heeft hoog te houden.

Het koor mag in dit opzicht met groot vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Het is een goed koor
met een prettige geest en onder uitstekende leiding.

Reeds begint, nog heel flauw, het morgenrood als voorloper van de gouden zon, de nog onbekende,

duistere toekomsthemel op te lichten, die zon, die in 1973 boven de horizon zal komen om het 250-

jarig jubileum in feestelijke gloed te zetten, met - naar wij hopen en het koor van harte toewensen, -
warme, gulden stralen van vriendschap, kunstzin en toewijding aan het mooie doel:

TER ERE GODS EN TOT STICHTING VAN DE GELOVIGEN.

—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—



ONS ORGEL.
Een beschrijving van de gebeurtenissen in het leven van Deo Sacrum in de afgelopen eeuw zou niet
voldoende zijn, als daaraan ontbraken enkele woorden over de geschiedenis van het fraaie,
klankrijke orgel, dat de St. Jozefkerk rijk is.
Als Deo Sacrum met voldoening mag terugzien op een vruchtbaar leven in zijn bestaan, mag niet
vergeten worden, dat dit succes mede te danken is aan de niet bepaald "stille", maar zeker zeer
verdienstelijke ”"vennoot" in de gemeenschap, aan het “Koninklijk" instrument, het kerkorgel.
In 1723, bij de stichting van de oude zolderkerk aan de Oude Langendijk, werd ook een orgel
gebouwd, dat toen 1174, — gulden en 13 stuivers kostte. Wie het toen bespeelde is onbekend. In
1733 werd het overgeplaatst naar de Kerk in de Molenpoort, waar het ongeveer 100 jaar dienst heeft
gedaan. In 1811 werd het een halve toon verhoogd en schoongemaakt voor 100 gulden door N.
Looyaards te "Alven".
In 1836 werd het vernieuwd en vergroot; het telde toen 22 registers, 2 klavieren en pedaal; kosten
4600,—- gulden. Het houtsnijwerk werd aangebracht in 1848-1849, tegelijk met een nieuwe
beschildering en het geheel vergulden. Het orgel werd in de nieuwe St. Jozefkerk geplaatst in 1877.
In het jaar 1890 is pastoor Broekman 50 jaar.
De parochie brengt als feestgeschenk het geld bijeen voor de voltooiing van het orgel, die uitgevoerd
werd door de firma Maarschalkerweerd en Zoon te Utrecht. De koorruimte moest worden vergroot,
want de eikenhouten ombouw had een afmeting van 8 x 3,50 x 15 meter, die alleen al 5000 gulden
kostte. Op 25 september 1893 had de plechtige inwijding plaats.
Pastoor H. van Kessel liet in 1925 het instrument grondig repareren en schoonmaken door de firma
Vermeulen te Alkmaar. In 1914 kwam de electrische windvoorziening tot stand en werden de
orgeltrappers ontslagen. (In de oorlogsjaren werd dit "gilde" weer ten leven opgewekt, maar bleek af
en toe "aamborstig” te zijn, zodat soms midden in de zang het orgel zweeg en de hulp van een zanger
als "luchtpomp" nodig bleek.)
Een nieuwe revisie was noodzakelijk in 1931.
Het orgel werd nu omgebouwd naar het rein-pneumatisch systeem en van een nieuwe speeltafel
voorzien door T. Jos Vermeulen te Alkmaar. Het telt nu 3 manualen met 30 registers, pedaal met 8
registers en er zijn 14 neven-registers en 11 drukknoppen voor diverse registraties en schakelingen.
Op Palmzondag 29 maart 1931 werd het orgel feestelijk ingewijd met een excellent uitgevoerd
orgelconcert door de huidige organist Adr. G. Venderbos.
De later aangebrachte centrale verwarming in de kerk was in den beginne niet bepaald bevorderlijk
voor de toestand van het orgel, dat door de warmte en droogte veel te lijden had, maar dit euvel
behoort nu vrijwel tot het verleden.
Het is hier zeker de plaats, om bij het eeuwfeest van Deo Sacrum de hoge waardering vast te leggen,
die zowel zangers als parochianen gevoelen voor de bescheiden kunstenaar, die zo vaak en zo
subliem zijn instrument bespeelt en zijn toehoorders ontroert door de verklanking van zo menig
artistiek muziekstuk, de heer Venderbos.
Met grote nauwgezetheid, na ernstige voorbereiding en met artistiek inzicht verricht hij zijn taak,
gestimuleerd door de hoge opvatting, die hij van die taak heeft. En ook als directeur van het koor, als
leider van de zangers komt hem grote lof toe voor zijn onverflauwde ijver, ondanks soms maar
matige medewerking; voor zijn gedegen vakkennis, zijn diep-muzikale inzichten en zijn uitstekende
vorming.
Deze waardering en erkentelijkheid worden hem ook gebracht door de velen, die hij als leraar-
musicus en als paedagoog heeft gevormd en die aan hem grote kunstvreugde als een voornaam deel
van hun leven te danken hebben.
Hij moge zich op dit feest beschouwen als een onversaagd Ridder op bet toernooiveld van de kunst,
een strijder voor het goede en schone!

DAT HIJ NOG LANG VOOR DEO SACRUM
GESPAARD MOGE BLIJVENI!"
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DEO SACRUM OP STAP.

Wij zijn Deo Sacrum, aan God toegewijd,
maar doen ook wel iets voor ons eigen jolijt!
Cecilia wordt op haar feest zwaar vereerd;

de koorreis staat altijd het hoogst genoteerd!

Zo staat het in het Koorlied 1966 en zo is het!

Een zanger is een pleizierig mens:

Bose Leuten haben keine Lieder;

wo man singt, da setzt euch ruhig nieder!
Zo zingt Goethe en het is waar.

Dus: na maanden repeteren en kerkdiensten verzorgen zijn een paar dagen afreageren in
vriendschap, muziek, natuurschoon en een zangersdronk hoogst noodzakelijk. Wie zal het de zangers
misgunnen? Daarom wordt er gereisd en ook: aan de verdiende stuivertjes moet toch een goede
bestemming gegeven worden?

Alle reizen, die Deo Sacrum maakte, beschrijven is een onmogelijke taak. En ... de belevenissen zijn
zo persoonlijk en alleen te waarderen als men ze meemaakt, dat een verhaal erover zou smaken als
soep zonder zout. Daarom komt hieronder alleen een opgave van de reizen, die het koor in de laatste
80 jaren maakte, waaruit kan blijken, dat echte zangers de goede, oude gewoonten met liefde in ere
houden.

Al gaat het nu wel een beetje anders dan vroeger! Nu geen rijtuigen meer met het "Bestuur" —
zwarte jas en hoge hoed — apart voorop; nu geen deftige zondagse pakken meer op reis, nu geen
stijve boorden en strooien hoeden; nu geen wandelstokken en paraplu's, enz. Nu gaan we met bus,
trein of boot, in een "sportpakkie" en...het biertje is nog altijd best en het wijntje smaakt in het
buitenland altijd nog beter dan in de Heimat!

En nu: waar waren we min of meer welkom?

1887 Maastricht—Aken 1930 Rotterdam
1888 Utrecht e.o. 1931 Rijn—Ems
1889 Nijmegen, Kleeff 1932 Eendaagse reis
1891 Dinant 1933 Harzburg
1893 Coblenz 1935 Belgié

1897 Arnhem e.o. 1936 Apeldoorn

1898 Haarlem-Zandvoort

1899 Keulen—Coblenz

1901 Luik—Chaudfontaine

1903 Zutfen

1905 Grotvan Han

1907 Ems of Moezeldal

1908 Hilversum

1909 Wiesbaden

1910 Apeldoorn

1911 Brussel—Luik

1913 Parijs

1916 Arnhem—Nijmegen

1919 Maastricht

1921 Rijnreis

1923 Brussel, Namen
Grotvan Han

1925 Brussel—Luik

1927 Ahrdal

1929 Luxemburg

1937 Valkenburg

1938 Ostende—Dover

1939 Luxemburg

1941 Tuinfeest Stadsdoelen

1942 Tuinfeest Stadsdoelen

1945 Bevrijdingsfeest

1946 Amsterdam —Marken—Volendam

1947 Groningen—Bolsward

1949 Valkenburg

1951 Parijs

1953 Bad Salzig

1955 Luxemburg

1957 Cochem a/d Moezel

1959 Zwarte Woud

1960 Daf—fabrieken
Dommelse Brouwerij

1961 Ridesheim

1963 Valkenburg

1965 Ridesheim
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TER SLUITING.

Bij het eeuwfeest van "Deo Sacrum" als mannenkoor, is het voor mij een dankbare taak dit
gedenkboekje met een enkel woord te besluiten.

Als vice-president voel ik mij verplicht de samenstellers van dit boekje te bedanken voor het vele
werk, dat zij hieraan hebben besteed.

Dank aan de heer Lindeman, die met zijn "Spieghel Historiael" een belangrijk aandeel heeft geleverd,;
aan de heren Meijer en v.d. Steuyt, die samen de redactie en verzorging op zich hebben genomen.
Ook dank aan de heren v.d. Valk en Buitendijk voor het vele werk, dat zij verzet hebben om deze dag
te doen slagen.

Het bestuur en de kommissie hebben hunnerzijds alles in het werk gesteld, om dit jubileum voor U
onvergetelijk te maken. Aan U de prettige taak dit te doen verwezenlijken.

Wij moeten goed voor ogen houden, dat het lot van ons mooie koor in onze handen ligt. Wij zijn het
aan onze voorgangers verplicht "Deo Sacrum" tot nog grotere groei en bloei te brengen.

Met de liturgie-vernieuwing maken wij een moeilijke tijd door. Geenszins is dit een sein om te
verslappen. Wij moeten onze beste krachten aan "Deo Sacrum" blijven geven. Indien wij dan
daarnaast een president mogen bezitten als Pastoor Notenboom, — die takt, vooruitstrevendheid en
liefde voor de kerkmuziek eigenis —, een directeur-organist als de Heer Adr.G. Venderbos, - die in al
zijn facetten een groot vakman is, dan zal ons koor altijd zijn stem aan God blijven wijden.

Delft, 6 november 1966.
J.Th.A. V. Leeuwen,
Vice—president.



